gmorrtunha e P8 Mg Unea o A iom Tk

Kerstmis 2015

Voor jou, voor jou, voor jou, voor mij. Een actieve, echte
liefde. Een liefde die geneest, vergeeft, opricht, verzorgt.
Wanneer Jezus je leven binnenkomt, blijf je niet vastzitten
in je verleden maar begin je naar het heden te kijken op
een nieuwe manier, met een andere hoop. Je begint naar
jezelf, naar je eigen werkelijkheid te kijken met andere
ogen. Je blijft niet steken in wat er gebeurd is. En als we ons
af en toe verdrietig, niet goed, verslagen voelen, kunnen
we in zijn blik allemaal een plek vinden.

Paus Franciscus

God, de bestemming, het mysterie, de oorsprong van alle
dingen, is een menselijk gezicht geworden: zo is God in de
wereld verschenen. Wie hem ontmoette, zei: “Niemand
heeft ooit zo gesproken als deze mens”, ofwel: “Deze mens
spreekt nu eens echt met gezag”. God, het mysterie, de
bestemming, maakt zich, mens geworden, aanwezig voor
mij en voor jou en voor alle mensen die geroepen zijn om
hem te zien, om hem op te merken in een gezicht: in een
nieuw menselijk gezicht waar je tegenaan loopt.

Luigi Giussani
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